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Adres 
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Yazışma Adresi 
Hamza ÖZTÜRK 
Kirazlı Mah. Mahmutbey Cad. No. 120 
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Basım 
Şenyıldız Yayıncılık, 45097 
Gümüşsuyu Cad. Işık Sanayi Sitesi C Blok 
No. 19/102 Topkapı/İSTANBUL 0 212 483 47 91 


Dergi içerisinde yer alan 


yazılardan ilgili yazar mesuldür. 
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. 
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Sağlık: Diş Lİ / 


Yıldızlarla Yön 
Bulmak 


Bilim Adamları: 
İbni Heysem 


Hayvanlar 
Âlemi: 
Deve Kuşu 


Tevhid Kasabası 
Sakinleri Geziyor 


Gezegenimiz 
Dünya: İzmir 


Bilim: Tavuk, 
Horoz ve Civcivin 
Yaşam Döngüsü 


Farkındayım 


RZNMLZZENINI EU SSK 


Yazar: Rabia Gürsol Çizer: Rana Güler 


Hatice Teyze sehpanın üzerindeki 
gözlüğünü alarak titreyen elleriyle gözüne 
taktı. Gözlerini kısarak okumaya çalıştığı 
takvim kâğıdını şu ân daha iyi görebiliyordu. 
Şaban ayının bitmek üzere olduğunu 
Fark ettiğinde kalbinin titrediğini, burun 
direklerinin sızladığını ve gözlerinin 
yaşardığını hissetti. 

Aklına o eski Ramazan günleri gelmiş, 
uzaklara dalıp gitmişti... 


Tam on yaşındaydı. Üstüne mor menekşe motifleri olan krem rengi çok hoş bir elbise 
giymiş, saçlarını da iki taraftan bağlayıp alnına 
doğru hafifçe şekillendirmişti. Karnında 
bir vadi dolusu kelebekler uçuşuyordu. 
Neden mi? Çünkü Ramazan'ın ilk 
günüydü ve çok değerli misafirleri 
iftara gelecekti. Heyecanla bir oraya 
bir buraya giderken annesinin sesiyle 
kendine gelmiş, kırmızı ayakkabılarını 
hızlıca ayağına geçirerek Ramazan 
pidesi almaya gitmişti. Caddeye 
kadar uzanan kuyruğun en sonunda 
olmasına rağmen yayılan o enfes pide 
kokusu iştahını kabartmaya yetmişti 
bile. Sıra ona geldiğinde pideleri 
sepetine koyarak evin yolunu tuttu. 


Annesi uzunca bir sofra hazırlamış ve çeşit çeşit 

yemekler yapmıştı. Yardım etmek için mutfağa girerken 

kapının önündeki kedisi Mırmır'ın kuyruğuna takılarak yere düştü. O sırada annesiyle 
göz göze geldiğinde attığı kahkahası bir ân kulaklarında çınlayarak yüzünde küçük bir 
tebessüm oluşturdu. 


İFtar saatine yarım saat kala kapının 
çalmasıyla açması bir oldu. Misafirlere 
terliklerini vererek sofranın olduğu odaya 
buyur ederken gözleri misafirin elindeki 
hediye kutusuna takıldı. İşte bu, heyecanını 
daha da arttırmıştı. Her çocuk gibi o da 
sürprizleri çok severdi. Fakat bunu belli 
etmemeye çalışarak sofraya oturdu. 


O akşam yemekte farklı bir hava vardı. Her 
zaman yedikleri o akşam yemeği âdeta 

bir bayram yemeğine dönüşmüştü. Ezanın 
okunmasıyla orucunu açan büyükleri meraklı 
gözlerle izlemiş, kendisi de bir hurma 

alarak yemeye başlamıştı. Misafirlerinin 

hoş sohbetiyle teravih saatinin nasıl 
geldiğini anlayamamıştı. Mescide vardığında 
arkadaşlarının bahçede oynadığını görmüş, 
annesinin namazı bitene kadar onlarla 
doyasıya oynamıştı. 


Saat geç olmalıydı ki gözlerinin üzerinde ağırlık hissetmişti. Anne ve babasının 
gelmesiyle de eve döndüler. Odasına girdiğinde aklına misafirin getirdiği hediye gelmiş, 
paketi açtığında da bir kitapla karşılaştı. Kapağında çölde yürüyen iki deve resmi vardı. 
Biraz incelediğinde kitabın Peygamberimizin Ramazan ayına verdiği değeri anlatan 
kıssalardan oluştuğunu görmüştü. Uykusunu unutup hemen okumaya başladı... 
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Hatice Teyze kitaplığından altmış yıl önceki i ; | 0l l I 
o kitabı alarak üzerindeki tozları eliyle ' ,, 
sildi. Sayfaları bir bir çevirirken yüzünde u o 
oluşan kocaman bir gülümsemeyle tekrar 
hatıralara daldı. 
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SUKUR KAVANOZUNYAPIYORUZ 


Rabbimizin bizlere verdiği nimetleri hiç düşündün mü? Bu nimetleri düşünüp her biri için 
O'na tek tek teşekkür etmeye ne dersin? Aşağıda bir kavanoz ve boş kâğıt parçaları var. 
Haydi o kâğıt parçalarına Rabbimizin nimetlerini yazıp kavanozun içine atalım. Böylece hem 
fark ettiğimiz yeni nimetleri kavanozumuzun içine atabilir hem de o kâğıtları okuyarak 
Rabbimize bol bol teşekkür edebiliriz. Haydi, başlayalım! 


İstersen kavanoz 
yerine kendi ellerinle 
hazırladığın ve süslediğin bir 
kutu da hediye edebilirsin! Böylece 
o kutuya Rabbinin nimetlerini yazıp 
O'na şükreden herkesin her 
şükründe sen de ecir almış 
olacaksın, muhteşem 


/ değil mil 


Bu Ramazan ayında 
sevdiklerine onların da 
Rabbimize şükretmesi için bu 
kavnozlardan hediye etmeye 
ne dersin? 
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Yazar: Eda Toprak Tasarım: Zehra Nur Alıcı 
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Besinleri 
koparırlar. , KESİCİDİŞ İ KÜÇÜK BÜYÜK 
Besinleri keemeni ve AZI AZI 
dilimlemeni sağlar. i DİŞLER 
Ağzımızın ön tarafında <> i 
bulunurlar. Besinleri ezip öğütmeni sağlarlar. Ağzımızın 


arka tarafında bulunurlar. 


Süt dişleri ve yirmilik digler özel çeşit dişlerdir. 

Besinleri yiyeceğimiz zaman ağzımızın ön tarafında bulunan kesici dişlerimizle keser, köpek dişlerimizin 
yardımıyla bir parça koparırız. Kopardığımız parçayı ağzımızın içinde dilimizle hareket ettirir ve tükürüğümüzle 
ıelatırız. Bu hareketler esnasında azı dişlerimiz besini ezer ve öğütür. Öğütme işlemi tamamlandığında besin, 
yutulmaya hazır bir lokma hâline gelir. Dilimiz yardımıyla lokmayı yutarız. 
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BİRLİKTE DİŞİMİZİN BÖLÜMLERİNE BAKALIM 
© ÇENE KEMİĞİ 


DUDAK 


ÜST DİŞLER 


DAMAK 
Dişlerimiz çene 
kemiğine gömülü 
KÜÇÜK DİL hâlde bulunur. 


U 
ALT DİŞLER <— DİL 


DENTİN TABAKASI: 
MİNE TABAKASI: Sİ. wv. | 


Mine tabakasının hemen 
altında bulunan 
dokudur. Dişin diğer 


bölümlerine destek olur. 


İngan vücudunun en 
sağlam dokusudur. 
Dişimizin en dış 
kısmında bulunur. 
Dişimize baktığımızda 
gördüğümüz beyaz 


kısım mine tabakasıdır. e 
Digi korur. Mine e 
tabakası zarar görürse a 
dişimiz çürümeye 
baglar. yi 
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Dişimizin e en ieteki e Pulpanın içinde an ve ie bulunur. 
Damarlar sayesinde dişi beeler. Bir ineanın digi çürüdüğünde, çürük pulpa 9) 


tabakasındaki sinirlere ulaşırsa çok ağrısı olur. 


Sana bir mesajım var. Haydi okları takip et. 


Bir geyler yedikten 
sonra ve gece 
yatmadan önce 
dişlerini fırçalamazcan 
kirlenirim. 


Biriken kötü mikroorganizmalar bana ve 
arkadaşlarıma zarar verir. Sararır ve kokarım. 


Fırçayı, sağa <ola, yukarı aşağı ve dairesel 
hareket ettirerek bizi temizle. 


Dişlerini düzey, / 


ye bernbeyaz le (3 


Şekerli yiyecekler yemeyi sevdiğini biliyoruz ama lütfen çok 
yeme ve her yemenden sonra bizi fırçala. Böylece temizleniriz 
ve kötü mikroorganizmaları bizden uzaklaştırmış olureun. 


DİŞLERİMİZ ÇÜRÜDÜĞÜNDE 


Dişlerimiz mine tabakasından çürümeye başlar. Zamanında tedavi edilmezee çürük büyür ve 
derinlere doğru ilerler. Önce dentin tabakasına ulaşır eonra pulpa tabakasına yayılır. En gon 
diş köküne geldiğinde enfeksiyon olur ve çok ağrı duyarız. 


edi 
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Çürüyen dişlerin tedavi olması ve eeki sağlığına kavuşabilmesi için diş 
doktoruna gitmeliyiz. 


Dişlerimiz tedavi olurken yaşayacaklarımızdan ve 
canımızın acımasından hepimiz korkarız. 
Sana bir sır vereyim, yetişkinler de korkuyor. 


BAZILARIMIZ 
DAHA CESUR 
SADECE... 


gel Bulmaca 


Kutucuklara saklanmış ayetin kelimelerini 
bulup aşağıya yazabilir misin? 


Cen 
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(2/Bakara, 183) 


LABİRENT 
OYUNU 


Doğru girişi bulabilir misin? 


TEK ÇIKIŞ — 


N 
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Ne mi oldu? Ne siz sorun ne de ben söyleyeyim. 
Tamam tamam, biliyorum merak ettiniz. Laf aramızda 
ben de anlatmayı çok istiyorum zaten. 


Günlerden bir gün ıssız çölde 


tek başıma öylece duruyordum. 


Uzun zamandır kimse gelip 
benden su çekmediği için 
sıkıntıdan patlamak 
üzereydim. Ben de, “Allah'ım 
gok yalnızım. Bu ıssız, kimsesiz 
gölde ne yapacağım? Keşke 
bir arkadaşım olsa.” diye 
Rabbime dua ederken, bir ânda 
kuyunun etrafında sesler 
yükselmeye başladı. Daha ne 
oluyor bile demeden kuyuya, 
yani bana güzel mi güzel bir 
oğlan çocuğu bırakıp gittiler. 
Tabi sizin şaşırdığınız gibi ben 
de dona kaldım. Kim bunlar, ne 
apıyorlar, niye bu çocuğu 

urada bırakıp gittiler diye 
kendi kendime bir sürü soru 
sormaya başladım. 


Öğrendiklerim karşında çok şaşırdım ve üzüldüm. 
Yusuf'la beraber biraz vakit geçirdik. 


İslam Kıssaları 


Yazar: Zeynep Aslan 
Bir zamanlar ben hiçbir 
işi gücü olmayan, 
unutulmaya yüz tutmuş 
bir kuyuydum. Fakat 
beni diğer kuyulardan 
farklı ve özel kılacak bir 
olay geldi başıma. 


Çizer: Sümeyye Güneş 


Sonunda kendimi şöyle bir silkeledim ve 
sakinleştim. Sakinleşince çocuğun 
durumunun nasıl olduğunu sormam 

gerektiğini hatırladım. Ah, ben bazen ne 
kadar da telaşlı bir kuyu oluyorum 
bilemezsiniz. Neyse efendim nerede 

kalmıştık? Ah hatırladım, çocuğa nasılsın, 
sana neler oldu diye soruyordum. 


Adı Yusuf'muş. Yakup 
Peygamber'in oğluymuş. Niye 
buradaymış diye soracak 
olursanız ben de olanları büyük 
bir şaşkınlık ve üzüntü içinde 
öğrendim. İşte bugün sizlere bir 
kuyu olarak derdini paylaştığım 
ve sırdaşı olduğum bu çocuktan 
bahsedeceğim. Babası Yakup 
Peygamber küçük dostumu çok 
seviyormuş. Babası elbette diğer 
kardeşlerini de gok seviyormuş, 
ama kardeşleri onu çok 
kıskanıyormuş. Bu duruma daha 
fazla dayanamayan erkek 
m kardeşleri çareyi ondan 
—— kurtulmakta bulmuşlar. Sonunda 
-— babalarına Yusuf'u kurt kaptı diye 
yalan söyleyip onu bir kuyuya 
atmaya karar vermişler. 


.— 


Tabii bu birliktelik çok da uzun sürmedi. Niye diyecek 
olursanız şöyle anlatayım. 


Uzun zamandır dağın öte yolunu kullanan 
kervanlardan birinin benim yanımdan geçesi geldi. 
Çöl onları susatmış olmalı. Kuyuda su var mı diye 
merak edip içime bir kova sarkıttılar. 


Her şey in bu güzel arkadaşlığın da bir sonunun 
olacağını biliyordum elbet. Herkeelerden gizlediğim 
dostumu fark edip benden aldılar. 


Küçük sırdaşımla ayrılık vakti gelip çattığında, daha doğrusu 
onu benden aldıklarında bir arkadaş kaybettiğim için üzgündüm. 
Tabi Yusuf'u alıp götürdüklerinden sonra onu çok merak ettim. 


Ondan bir haber alabilmeyi çok istedim. Önceleri onun için çok endişelendim ama sonra bu ıssız çölde Allah'ın 
(ec) benim dualarımı işitip bana bu kadar güzel bir arkadaş gönderdiğini hatırlayınca Yusuf'un da asla yardımsız 
kalmayacağını hatırladım. İçim rahatladı, günkü biliyorum ki güzel Rabbim hep onun yanında. 


Hadi size benden bir 
soru: Siz küçük 
okuyucularım Yüsuf 


isminin ne demek 
olduğunu biliyor”, 
musunuz? 


Âheden,inleyendemekmiş. Ben de Yusuf yanımdan gittikten sonra öğrendim. Aklıma ne geldi biliyor 

) musunuz? Acaba arkadaşım Yusuf benden ayrıldıktan sonra neler yaşadı? Acaba hiç âh etti mi, yani zor 

şeyler yaşadımı? Keşke zorlu zamanlarda onun yanında olabilseydim. Ama daha önceden de dedim ya > 
N biliyorum, o asla yalnız değil. a 


LİR aa e el ANAYASAL 


Bu seferlik benimle arkadaşlık etti. Onu içimin en 
derinlerinde misafir ettim. Bakalım sırada onu misafir 
edecek koca yürekli kin? Merak ettiniz mi? O 
zaman bir sonraki yazıyı dört gözle bekleyedurun. 
Ve kendinize çok iyi bakın, tabi ki kardeşlerinize de... 


YILDIZLARLA Yvöğ BULMAK 


* Yazar: Bahri Tunçbilek Tasarım: Zehra Nur Alıcı 


Es-Selamu Aleykum Küçük Dostum, geceleri gökyüzündeki sevimli küçük ışık parıltılarına yani MZ KE i 
yönümüzü bulabileceğimizi biliyor muydun? Eğer bilmiyorsan gel beraber öğrenmeye çalışalım inşallah. 


Araba kullanan 
büyüklerin bazen gidecekleri yeri 
bilmedikleri zaman cep 
telefonlarından bir harita açıp 


navigasyon (yer bulma sistemi) ile yol 
tarifi aldıklarını görmüşsündür. Bu sayede 
gitmek istediğimiz yerlere en kısa yoldan 
ve şehir içinde kaybolmadan 


Elektronik yön bulma 
aygıtlarının icadından önce ise 


insanlar, özellikle uçsuz bucaksız 
arobalarımızla rahatça 


gidebiliyoruz, Allah'a çok 


şükür. 


göllerde ve denizlerde yönlerini 
bulmak için pusuladan yararlanırlardı. 


Dünyamız Kuzey ve Güney Manyetik Kutupları doğrultusunda manyetik alan çizgileri bulunan kocaman bir mıknatısa 
benzediği için, bir ucu mıknatıslanmış demir bir iğne serbestçe hareket edebileceği bir yüzey üzerine bırakıldığında daima 
kuzey-güney doğrultusunu gösterir. Pusulalarda mıknatıslanmış uç genelde kırmızı renktedir ve Dünya'nın Kuzey Yarım 

Küresi'nde Kuzeyi, Güney Yarım Küresi'nde de ise Güneyi gösterir. Allah'a (cc) hamdolsun, günümüzde telefonlarımızda kıble 
yönünü gösteren uygulamalar sayesinde nerede olursak olalım namaz kılacağımız zaman Kâbe'nin bulunduğu konumu 
rahatlıkla bulabiliyoruz. Akıllı telefonların olmadığı eski zamanlarda ise Müslimler, bulundukları yerlerde kıble yönünü doğru 
tayin edebilmek için pusulalardan ve haritalardan faydalanıyorlardı. 


Pusulanın icadından önce ve pusulanın henüz kullanılmadığı 


Holaris bölgelerde ise insanlar geceleri yönlerini bulmak için 
(KULUp Yıldızı) 


yıldızlardan yararlanırlardı. Havanın açık olduğu gecelerde 
gökyüzüne baktığımızda yüzlerce yıldız görürüz. Bu 
yıldızların bazıları gökyüzünde bir arada sanki bir şekle 
benziyormuş gibi gruplar oluştururlar. İşte bu yıldız 
gruplarına "Takımyıldız" diyoruz; Arapça ise "Burç" 
denilmektedir. 

Bildiğin gibi Dünyamızın kendi etrafındaki dönüşünden dolayı 
gece ve gündüz oluşur. Dünya'nın dönmesiyle beraber 
geceleri bütün yıldızlar ve takınyyıldızlar da dönüyormuş gibi 
hareket eder, bir tanesi hariç, "Kutup Yıldızı". Kutup Yıldızı, 
dünyanın dönüş ekseni ile hemen hemen aynı doğrultuda 
olduğu için diğer yıldızların aksine yer değiştirmeyip sürekli 
olarak Kuzey yönünü gösterir. Bundan dolayı "Demirkazık, 
Kuzey Yıldızı" gibi isimler ile de bilinmektedir. 
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Küçük Ayı Takır Yildizi U e» (O Yıldızları hayali . 
© ir ii k ”N Kutup Yıldızı (Polaris) N çizgilerle 
ve : i 
e “ h birleştirdiğimizde 


oluşan şekil bir 

kutup ayısına 
benzediği için bu 
takınayıldıza Büyük 
Ayı Takınayıldızı 


denilmektedir. 


Büyük Ayı'yı meydana getiren Kutup Yıldızı 
yıldızların en parlak yedi tanesi | dimi ye 

gökyüzünde bir kepçe veya cezve gibi 

görünür. Eğer bu kepçenin ağzının 

altında yer alan iki yıldız arasındaki 

mesafeyi bir birim kabul edersek, 

Kutup Yıldızını bulmak için bu iki yıldızın 

üzerinde bulunduğu doğrultuda 5 birim e. 

öteye bakmamız gerekir. Gid 
Şimdi sen de havanın açık olduğu bir gece ailenle beraber dışarı çıkarak şehir işklarından uzak, karanlık bir yerde gökyüzüne 
bakıp Büyük Ayı Takımyıldızını bulduktan sonra Kutup Yıldızı'nın yerini tespit edebilirsin. Yüzünü Kutup Yıldız'na döndüğünde 
önün Kuzeyi, arkan Güneyi, sağ kolun Doğuyu ve sol kolun da Batıyı gösterecektir. Bu sayede artık sen de geceleri yönünü 


kolaylıkla tespit edebilirsin. Bir sonraki yazımızda tekrar buluşuncaya kadar selametle kal. Allah'a emanet ol. (1.7) 
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Yzar: Deniz lane 


) Tasarım: Zehra Nur Alıcı m Görüyoruz? 


e AN En sevdiğin oyuncağını, Kitaplarını, aileni nasıl olup do 
görebildiğini hiç düşündün mü? ÇoK önce yaşamış insanlar bunu 
düşünmüş ve gözterimizden ışıklar çıktığı için görebildiğimize 
karar vermişler. Şimdi aynada gözkerini incekemek isteyebilirsin 
ışık çıkarıyor muyum diye. Komik geliyor değil mi ama. insanlar 
bin sene böyle inanmışlar. 


basralı Hosan da nasıl görebildiğimizi çok merak ediyordu 
ama farklı sorular soruyordu. Gözlerimizden ışıklar 
saçıyorsak nasıl oluyor da güneşe baktığımızda gözlerimiz 
acırken mum ışığında. acımıyordu. Ya da aya baktığımızda. 
gözlerimizdeki ışıklar nasıl aya. ulaşobiliyordu? 


Hosan sonunda. nasıl görebildiğimiz anlamıştı. 
Işık sayesinde görüyorduk ama şıklar 
gözümüzden çıkmıyor gözümüze giriyordu. 
Hasan'ın yaptığı bu deneye daha sonra Latince 
Camera. Obseura denecek ve bu sistem 
fotoğraf makinelerinin ve Kameranın temel 
çalışma. prensibini oluşturacak. 


Bü la Bikin insanı 


Hasan sadece ışıkla. değil p 
aynalarla ve merceklerlie de 
çalıştı. Fikirterini demey 

yaparak kanıtladı ve bunun 

her aşamasını not alarak, — — 
sistematik bir çekilde yazarak e 
7 cilHik bir Kitap yazdı. Kitap Güle. 
el Menazir (Opfik Kitabi) Bu (e fe 
kitapla. mikroskopla. KüçüK a 
canlıların, teteskopla dev kai 
yıldızların ve gezegenlerin 

incelenmesini wesike oldu. Kitab el Menazir 
bilimsel metod ile yazılan ilK kitaptır ve 
Basralı Hasan nam-ı diğer İbn-i 
Heysem günümüzde bile Kullanılan 
bilimsel rretodu uygulayan ilK 
insandır. bu yüzden dünyadaki 
ilk gerçek bilim insanı olarak 
kabul edilir 


yö 


ibn-i Heysem astronomi ve fizikte 
günümüz bilimine o Kadar yararlı 
olmuştur Ki Apollo ike Ay'a inen ilk 
Astronotlar buradaki krorerterden 
birine İbni Heysem adını 
vermişterdir. Dolunay olduğunda. Ay'ı 
incele, Belki sen de İbn-i Heysem 
kraterini görebilirsin. 
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Ay'ın soğ üstündeki Karanlık 
tekenin hemen yanına bakmak 
isteyebilirsin... 


Efsane Değil Sahabe 


SAD İBNİ MUAZ (ra) / 


Es-Selamu Aleykum Arkadaşlarım, 


İşte yine bir Ramazan'da daha buluştuk, elhamdulillah... Her Ramazan'da 
aynı heyecanı yaşamak bizim için büyük bir nimet. Her akşam ailemizle ve 
sevdiklerimizle iftar sofrasında buluşmak, hele de gece annemizin mutfakta 
çıkardığı seslerle uyanmak, her akşam kardeşlerimizle teravihe koşturmak... 
Hepsi sene boyunca özlediğimiz hatta yolunu gözlediğimiz nimetler... 


Allah Resülü (sav) ve ashabı da Ramazan'ı dört gözle beklermiş. Hele bazı 
akşamlar Resülümüzü (sav) iftara davet eden sahabeler onun dualarıyla 
daha bayram gelmeden bayram edermiş. Sa'd ibni Muâz da bunlardan birisi... 


Bir gün Allah Resülü (sav) Sa'd ibni Muâz'a iftar yemeğine gitmişti. Yemekler 
yendikten sonra şu duayı yaptı: 


pe 


ASSİLİN AE Elaş AILİI Şak Gİ 5 yasa 2518 Zİ 
"Sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeğinizi takva sahipleri yesin ve 
İ melekler sizin için istiğfar etsin!" (Ebu Davud, 3854) 


Hadi hep beraber ashabın izinden gidelim, meleklerin duasına ulaşmak için 
salihleri ve yoksulları sofralarımızdan eksik etmeyelim. 


Yazar: Çiğdem Yiğit Tasarım: Ayşenur Kaya 


PEPEE YEEEEEEEEEEYEEYEEYEYEEEEYEEYEYEYEEEEEPEYEEYEEEYEEEPEEYEYEEEYEEEEEYEEEEEYEYEEEEYEYEEEYEE 


Merhaba Minik Arkadaşım. Beni tanıyabildin mi? 
Uzun bacaklarım, iri gövdemle deveye benziyorum biraz. Ama kanatlarım 
da var! Bu yüzden deve olamam. 
Kuş olmam da imkânsız görünüyor! Bu cüsseyle nasıl uçarım? 
Aslan gibi kükrerim, zaten kuş olsaydım cik cik öterdim. 
Seni çok meraklandırdım biliyorum. Hazırsan başlıyorummm! 
z Bakalım tahminin doğru mu? 
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Evettt İşte Ben ve Bir de 


Ailem... 

Aslında ben ve ailem biraz deveye biraz 
da kuşa benziyoruz. Sanırım en çok kuşa 
benzeyince bize deve kuşu ismini 
vermişler. 

İstersen daha yakından tanışalım. Bizler 
ibikli, mavi ve kırmızı boyunlu 
akrabalarımızla birlikte çok geniş bir 
aileyiz. 

Dünyanın her yerinde bir deve kuşuna 
rastlayabilirsin. 

Ama asıl yurdumuz Afrika'dır. Ayrıca çöl 
iklimini de çok severiz. Çünkü Rabbimiz 
bizi sıcağa dayanıklı yaratmış, 


| hamdolsun. 
/ 
711 
a, cc , ..... .  AURRNNRMKRAKHATNANNINNİNNINMNIMSZE.. v0... 
* Tüm Hayvanlar Su Ararken Biz Karnım Çok Acıktı! 
Neden Gezeriz? : o Azkalsın yemek oluyordum. Yemek demişken çok 
i 1 acıktım ben. 


Çöl ortamı çok.sıcak ve de kurak. Bu 
yüzden su bulmak çok zor. Tüm 
hayvanlar su bulmakta 
zorlanıyorlar. Biz deve kuşları bu 
yönden çok kısmetliyiz. Çünkü su 
ihtiyacımızı yediğimiz yemeklerden 
karşılıyoruz. Rabbimiz bize böyle bir 
kolaylık sağlamış. Aslında tüm 
hayvanlara farklı kolaylıklar 
sağlamış. Çok şükür. 


DEEP 


'Yeşil yapraklı otlar ve tohumlardan yiyebilirim. Böcek de 

: yiyebilirim aslında. Neyse kısmet hangisiyse onu yerim. 
di wi ,, Buarada benim dişlerim yok. Çiğnemeden 
*. luplup mideme gidiyor tüm yemekler. 


VS anma, 
yam) 


x» O Şaşırdın biliyorum! O zaman 
yemekleri nasıl sindiriyorsun 
dediğini duyar gibiyim. 


kilo taş yiyorum. Böylece 
yemekleri çok kolay 
sindiriyorum. 
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Radar Gözler! 
Ve gelelim radar gibi çalışan gözlerimize. Gözlerimizle 
çoookk uzakta duran küçücük bir kesme şekeri bile 
rahatlıkla görebiliriz. Çevremizde olup bitenleri ve yaklaşan 
düşmanlarımızı keskin gözlerimizle hemen Fark ederiz. 
Heyyy! Kaç Dostum! 

Sanırım bir yırtıcı hayvan saldırmak üzere kaçmamız lazım. 
Çok şükür uzun bacaklarımız var. Yarım saat boyunca hiç 
durmadan koşabiliriz. Korkma sakın yakalansak bile 
tekmelerimiz çok kuvvetlidir! Bu pençelerle bir aslanı bile 
* devirebilirim. vi 
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: Ağır Sıklet Şampiyon! a 
Biz deve kuşları diğer kuşlara göre çokkk ağır ve 
uzunuz. Bu arada dünyanın en iri kuşu unvanına da 
sahibiz. Bu yüzden ağır sıklet derler bize. Biliyor 
musun? Ben neredeyse senin üç ya da dört katın 
ağırlığındayım. Haydi, atla üstüme de koşalım ve 
eğlenelim. Seni çölde biraz gezdireyim. Fakat sakın 

uçalım deme bana. Evet, kanatlarımız var ama 
», yetmiyor bu koca gövdeyi havalara uçurmaya... 
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Kumun Altında Ne Var? 
: Bizi böyle görenler saklambaç oynadığımızı ya da komiklik 
yaptığımızı düşünüyorlar. 
Aslında bunun tek sebebi yumurtalar. Evet, evet sadece 
: yumurtalar. Anne deve kuşları yumurtalarını korumak için 
: onları kumun altına gömerler. Arada bir de kumun altındaki 
; yumurtaları kontrol ederler. 
Resimdeki yumurtalara bak! Büyük olan bir deve kuşu 
yumurtası. 
: Senin ve minik arkadaşlarının kahvaltıda yediği 
yumurtaların tam yirmi katı büyüklüğünde. 
: Yakında bu yumurtalardan minik yavrular çıkacaklar 
inşallah. Ben de böyle bir yumurtadan çıkmıştım. 
: Büyüdüm ve bu hâle geldim. İşte benim hikâyem 
böyle arkadaşım. Tanıştığımıza çok memnun oldum. 
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“HÖDİ CANIM SENDE” KURALI... 


Yazar: Çağlar Yetiştiren Tasarım: Zehra Nur Alıcı 
Rahmân ve Rahim olan Allah'ın adıyla... 
Tamam biliyorum biliyorum başlıktaki yazım hatasını fark ettiniz ve yazarın ne kadar dikkatsiz olduğunu düşünüyorsunuz. 
Ancak burada bir hata yok, sadece sizlere İslam'a yakışan bir sporcu kimliği ve disiplini kazanabilmemiz için çok gizli bir sır 
öğreteceğim. Şşşş çok sessiz ol, bu kuralı hiç kimse bilmiyor. Eğer biz güzelce öğrenirsek, bilmeyenlere bol bol hava atabiliriz. 
Öhöm öhöm hadi başlayalım! 


Es-Selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.. 


1- Hırsın Öfkeye Yenik Düşmemesi: 


Üzerinize afiyet hepimiz hırslı/mücadeleci insanlarız. Spor yaparken kazanmak istiyor, elimizden gelen -meşru- bütün yolları 
deniyoruz, yani çok çabalıyoruz. Allah (cc) içimizdeki bu hırs/mücadele duygusunu reddetmemiş, bilakis yönlendirmiştir. 
Rabbimizin ayette buyurduğu gibi: 

SİN kkü 

"(Öyleyse) hayırlarda yarışın" (2/Bakara, 148) 


Allah (cc) hayırlarda yarışmamızı bize öğretmiş ve insanın fıtratında kesinlikle bir yarışma, mücadele, hırs, rakibin önüne 
geçme azmi olduğunu ayetle tasdiklemiştir. Ancak unutmamak gerekir ki şeriat bir sınır eğitimidir. Şeriatın bize verdiği her 
meşru izin, ileride yine şeriatın 'dikkat edin/sınırı aşmayın' dediği bir ölçüye takılabilir. Örneğin; "İslami usullere göre 
hazırlanmış bir hamburger yiyebilir miyiz?" sorusu sorulursa, güzel şeriatımız bittabi (Doğal olarak, tabiatıyla, tabi, elbette" anlamlara 
gelmektedir) "helaldir, doya doya yiyebilirsiniz (ama arkadaşınıza da ikram etmeyi unutmayın) diyecektir. Ancak yine aynı güzel 
şeriatımıza "bir günde 200 hamburger yiyebilir miyiz?" diye sorduğumuzda, sağlığımızı çok ciddi bir tehlikeye sokacağından 
'dikkat et/sınırı aşma' ölçüsüne takılacak ve hayır cevabını alacağız. Neden; çünkü güzel şeriatımız bizim için her zaman en 
güzel ve en doğru olanını ister! 


sa 


İşte hırs/mücadele de böyledir. Eğer ki rakip takım 
arkadaşımızla kardeşlik hukukumuzu bozmadan, 
ona karşı sevgi hissetmeye devam ederek 


ve keyif almak için yarışabiliyorsak ne 
güzell Hep böyle olalım... Ancak < 
spor esnasında kardeşimize karşı 
öfke duyuyorsak, sinirlendiysek, 4“ 
77 kızdıysak ve kötü kelimeler / 
kullanmaya başladıysak işte 

orada duralım! Sınırı aştık ve 
ortada bir problem var demektir. Yaptığımız iş şeriatın uygun gördüğü 
bir iş olmaktan çıkmış, şeytanın bize galip geldiği bir işe dönüşmüş 
demektir. Bu ve benzeri durumlarda yapılması gereken iki önemli 
maddeyi sizinle paylaşmayı çok isterim; 
A9) Böyle bir öfke haline büründüğümüzde hemen Allah'a sığınıp, 
bunun şeytandan olduğunu sakın unutmayalım! 
B-) Spor müsabakasındaki görevli olan antrenöre hissettiklerimizi 
anlatıp, kendisinden yardım isteyelim! 


2- Önceliğimizin Kazanmak Değil, Eğlenmek Olması: 


"Tek başına yediğiniz bir hamburger mi, yoksa ailecek sofraya oturup, güzel bir 
muhabbet ederken yediğiniz makarna mı daha lezzetli?" Hepimizin cevabı 
makarnadır değil mi? Evet! İşte yaptığımız spor müsabakası için de benzer bir 
soru sorup aynı cevabı verebilmemiz gerekmektedir. "Müsabaka sonunda 
kazanmış olmak mı daha güzel yoksa eğlenmiş olmak mı?" Hiç düşünmeden 
"eğlenmek" cevabını verebiliyorsak bu iş tamam demektir. 

Hadi hayal kuralım; bir futbol maçı yapıyoruz, maçı 2-0 kazanmışız ancak 10 dakika boyunca top ayağımıza sadece iki sefer 
değmiş... Böyle bir maçtan insan hiç mutlu olabilir mi? Asla! Bir de şöyle bir maç düşünelim, maçı 2-0 kaybetmişiz ancak güzel 
çolımlar ve paslar vermiş, maç esnasında arkadaşlarımızla şakalaşabilmişiz, harika bir şutumuz direkten dönmüş, maç sonu 
rakip takımdaki kardeşlerimiz bize sarılarak teselli etmiş. Bu iki maç arasında hangisini oynamış olmak isterdiniz? Tabii ki ikinci 
maçı. Ü zaman temel amacımız kazanmak değil, eğlenmek olmalıdır. Tabii burada velilerimize de ufak zannettikleri ancak çok 


ciddi bir hatırlatma yapalım: "Biz çocuklara spor müsabakasından sonra 'yendiniz mi, kaç kaç bitti! gibi sorular sormayın, bunu 
istemiyoruz! Bize 'hepiniz eğlendiniz mi? gibi sorular sorun!" 


3- Düşmanın Değil, Rakibin: 


Sahadaki veya oyun alanındaki bizi yenmeye çalışan "diğer" oyuncular, bizim "canımız 
kardeşlerimizdir".. İslam bizleri ayetle kardeş kılmış ("Müminler ancak kardeşlerdir." 
(4V/Hucurât, 10) ve ne olursa olsun bu kardeşliğin yıkılmasına izin vermemiştir. Günümüz 
cahiliye toplumları bir takımı tutmakta ve bu takımın karşısına çıkan diğer bütün 

takım oyuncularını bir rakip olarak değil, bir düşman olarak görmektedir. İslam ise * 
sahada mücadele ettiğimiz kardeşlerimize rakip takım demiş ve onları sevmeye 

devam etmemizi emretmiştir. Biz kazandıysak sevinebiliriz çünkü galip gelmişizdir, ancak 
karşı takım kazanınca da sevinebiliriz çünkü bu sefer de kardeşlerimiz galip gelmiştir... 


EN 


0 zaman İslam bize şunu 
öğretmiştir diyebilir miyiz: "İslami 
bir spor müsabakasında asla ve 
asla kaybetmek yoktur, 
yensek de yenilsek de bu 
bizim için bir kazançtır!" 


Elhamdulillah ki diyebiliriz. 


e ih 


4- İnce ve Prafik Bir Zekâya Sahip Olmamız: 


Spor, sporcular için bedensel bir çaba olduğu gibi izleyiciler için de harika bir görsel şölendir. Bu nedenle sahada yapılan 
zekice ve estetiği yüksek hareketler seyirciye keyif verecek, aynı zamanda sporcuya karşı bir sempati oluşturacaktır. Peki 
böyle ince zekâ ürünü hareketler ve beceriler nasıl yapılır, nasıl kazanılır: 
gala 3 öl; 

"Şüphesiz insana, kendi çabasının dışında bir şey yoktur." (53/Necm, 39) 


Allah'ın (cc) bizlere ayette de belirttiği gibi insanın bir şeyi elde etmesi için "çabalaması" gerekmektedir. Bu ayeti sporcu 
kimliği açısından düşünürsek, biz sporcu gençlerin/çocukların iyi bir sporcu olabilmemiz için, sahada zekâ ürünü, estetik 
hareketler yapabilmemiz için kendimizi geliştirmemiz gerekmektedir. 

Burada ince bir nokta var ki cahiliye sporcuları kendilerini sadece yaptıkları spor alanına dair çalışmalarla ve hedefe yönelik 
çalışmalarla geliştirirler, bu nedenle de son derece başarısız olurlar. Biz Müslimler ise her alanda kendimizi geliştirip, hedefe 
yönelik değil amaca yönelik çalışmalıyız. Amaçlar eksiksiz olarak başarılabilir, yerine getirilebilirse hedef/sonuç kendiliğinden 
gelecektir. Tek derdimiz hedef olursa, hedefi gerçekleştirdiğimizde bu başarının tekrarlanabileceğini asla kestiremeyiz; yani 
tevafuk mu yoksa başarı mı asla bilemeyiz... 


İyi bir sporcu çok kitap okumalıdır! yN 
Neden? Çünkü antrenörün söylediği 4 | 


taktikleri kısa sürede anlamak 
zorundayızdır, kendimizi çok 
vakit kaybetmeden kısa sürede takım 7 
arkadaşlarımıza veya 


antrenörümüze anlatmak 
zorundayızdır.. 


İyi bir sporcu matematikte başarılı olmak. 
zorundadır! Neden? Çünkü rakibin bizi yenmek için 
geliştirdiği stratejiyi kısa sürede hesaplamak 
zorundayızdır, yapacağımız bir hamlenin olumlu veya 
olumsuz sonuçlarını çok kısa sürede hesap etmek zorundayızdır, 
rakibimizin zayıf yönlerini hızlıca tespit edebilmek zorundayızdır... 


İyi bir sporcu psikoloji ve insan eğitimi alanında kendisini 
geliştirmek zorundadır! Neden? Çünkü işler ters gittiğinde 
kendimizi nasıl toparlayacağımızı bilmek zorundayızdır, takım 


arkadaşlarımızın saha içinde yaşadığı sıkıntıları anlamak ve 


onlara destek olmak zorundayızdır, bizi izleyen ve örnek alan minik sporcu “ 


adayı kardeşlerimize nasıl davranmamız gerektiğini bilmek zorundayızdır... 


5- (ANIMızın Yanmaması ve Sakaflık Çıkmaması İçin 
Güvenlik Donanımlarını Tam Yapalım: # 


Hepimizin bildiği üzere spor müsabakaları rakip takım kardeşlerimizle birebir mücadele içerisine ) 
girdiğimiz, genelde anaerobik (Anaerobik "havasız" anlamına gelir. Anaerobik egzersizler kısa ve yüksek yoğunlukta 

olurlar. Oksijenden bağımsız olduğumuz ve yoğun bir çalışma içerisinde olduğumuz için sağlıklı düşünemez, düşünme kabiliyetimizi 
belli bir ölçüde yitiririz) ortamda yapılan çalışmalardır. Bu ve benzeri durumlarda kendimizi kontrol edemediğimiz 
ve kardeşlerimize -istemeden de olsa- faul yaptığımız durumlar olabilmektedir. İşte başarılı sporcular 
kendilerini burada da hemen belli ederler. Yapılan spor dalına uygun güvenlik donanımını tam olarak yerine 
getirerek hem kendi canlarını hem rakip takımdaki kardeşlerimizin canlarını güvenceye alırlar. 

hiz iii zl giti çi 

"Ey iman edenleri Tedbirinizi alın.." (4/Nisâ, 11) 


Örneğin futbol oynayan başarılı sporcular tekmelik takarak kendi can güvenliklerini sağladıkları gibi, kolye, saat, 
yüzük' gibi rakibe zarar verecek eşyalar takmayarak da karşı takımdaki kardeşlerinin can güvenliklerini 
sağlarlar. 


6- Bizim Üzerimize Düşen Anlatmaktı, Dilimiz 
Döndüğünce Anlattık; Uygulama Kısmı SENDE! - 


Şöyle bir anlattıklarımızı düşünürsek. Öfkeyle hırs arasındaki o ince çizgiyi 
öğrenmiş olduk ki sahadaki diğer sporcu kardeşlerimize fiziki ve ruhsal zarar 
vermeyelim. Hemen akabinde spor yaparkenki önceliğimizi belirledik, böylece 
gerçek başarının ne olduğunu anlayacak ve başarıdan lezzet alabilecektik. 
Daha sonrasında ise mücadele ettiğimiz yerin bir savaş alanı 

değil spor sahası olduğunu fark ettik, ki günümüzde bu 

çok fazla karıştırılıyordu. Sonra spor yapanlar amm // 

kadar spor severlerin de bu işin içerisinde olduğunu U 
görerek onlar için de en harika görsel göleni hazırladık, nasıl? 

Kendimizi her alanda geliştirerek. Ve spordaki devamlılığı sağlayabilecek 

olan şeyi, yani güvenlik donanımlarının tam takılması hakkında konuştuk, ki 
bunu yaptığımızda hem kendimize hem de rakip takımdaki kardeşlerimize saygı 
duymuş olacaktık. Şimdi gelelim zincirdeki son halkaya: "Bu yazı aslında bir 
bilgilendirme yazısından çok bir sözleşme yazısı olarak hazırlandı!" Yani sana 
bir sözleşme teklif ediyor ve bunu başarmaya çalışmanı rica ediyoruz. Hemen 
kendine en yakın printerdan bu yazının çıktısını al, daha sonrasında ailenle 
birlikte oku, son adım olarak da altına kocaman bir imza atıp duvarına as ve 
maddeleri hayatına geçirmeye başla. Böylece İslam ahlakına yakışan bir 
sporcu olacak, insanlara sporunla keyif verecek, herkes tarafından takdir 
edilecek ve spor yapmaktan çok keyif alacaksın! Meseleyi anladın değil mi: 


"HÖDİ CANIM SENDE!" 


Dak İŞİ Zİ ELİ Gİ 
"Ey iman edenler! Sözleşmelerinize bağlı kalınız." (5/Mâide, ) 


sp a 
—. ve 


VEVHİD KASABASI SB 


Yazar: Meryem Okay Çizer: Ela Elçi 
“MISIR” 


Bu seferki gezi durağımız Mısır'aydı. Uçaktan indiğimizde temiz hava her ne kadar yüzümüze çarpsa da 
içinde yaşanan zulümler ve zindanlardan yükselen feryatlar sanki havasına da sinmişti. Hava şartları bile 
insana buranın kasvetini anlatıyordu. 


“Oh! Canımız Peygamberimiz zamanındaki insanların neden bu kadar Fehim sahibi olduklarını şimdi anladım. * 
Dikkatlerini dağıtıp zihinlerini meşgul edecek hiçbir şey etraflarında yokmuş."dedi Kerem. Gezilecek ilk yer 
olarak tarihi piramitleri seçmek istemiştik, Fakat hem birçok Müslim olmayan kralların mezarının içinde Bu 
olmasından hem de asıl yapılma sebebini öğrendiğimizde vaz geçmiştik. Mısırlılar yaklaşık 5000 yıl önce 
krallarının mezarları için bu piramitleri inşa etmişler. Ve bugün de Gize şehrinde hâlâ bulunmaktalarmış. 


“Peki Hocam, bu Mısır piramitlerinin sayısı biliniyor mu?” diye sordu Zeynep. 


“Evet 138 tane piramit bulunmaktadır Zeynepciğim. İçlerinden en büyük olan piramide ise Büyük Gize 
Piramidi denilmiştir.” 


“EliF Hocam ben de bir kitapta piramitlerle alakalı bir bilgi öğrenmiştim paylaşabilir miyim arkadaşlarımla?” 
“Tabii Mehmetçiğim paylaşabilirsin." 


“Günümüzde uzaydan bakıldığında görülebilen tek yapı Antik piramitlermiş. Ve en az yirmi bin kişi 
tarafından yirmi üç yılda inşa edilmiş, eskiden makine ve arabalar olmadığı için de sadece tekerlek ve 
kaldıraç tarafından yapılmış.” dedi Mehmet. 


Mısır piramitleri hakkında bilgi edindikten sonra manzarayı kuşlar gibi seyredebileceğimiz bir nimet olan 
uçan balona binmek için yola koyulmuştuk. Balona bindiğimizde olası kötü bir durumda bizden haberlerinin 
olması için kara yolundan bir araba da bizi takip edecekmiş. Meraklı arkadaşımız Kerem hemen balonların 
nasıl ortaya çıktığını sordu. Elif Hoca'mız anlatmaya başladı: 


“Çocuklar uçan balonlar ilk defa MontgolFier kardeşler tarafından keşfedilmiştir. İpek bir balon sıcak 
havayla doldurulmuş, serbest bırakıldıktan sonra balon havaya doğru yükselmeye başlamıştır. Kardeşler 
bu olaydan sonra çok sayıda deney yapmaya başlamışlar. 5 Haziran 1783 tarihinde ise ilk sıcak hava balonu 
uçmaya başlamıştır. İnsanın uçurduğu ilk araç sıcak hava balonuymuş. Bu araç gökyüzünde tam 2,5 km 

yol almayı başarmıştır. Günümüzde sıcak hava balonlarının yerini uçaklara bırakmasının bir nedeni budur 
zaten.” 


Balona ateş havası verilmeye başlandığında balon yavaş yavaş yükselmeye başladı. Mısır piramitlerini 
görebilecek kadar yükseldiğimizde EliF Hoca'mız bize sanki bir sır veriyormuş gibi yaklaşarak, "Biliyor 
musunuz çocuklar Halis Hocamız gibi birçok.âlim bu diyardan ilim tahsil etmek için gelip geçmişler." 
Hocamız tam âlimlerden bahsetmeye başlamıştı ki önce 
. balonun sarsılması, hemen ardından da motordan çıkan 
dumanla dehşet içerisinde hepimiz bağırmaya başladık... 
Devamı gelecek sayıda. 


Yazar: Hazal Yıldız Çizer: Ela Elçi 


Sandviç 


Selamun Aleykum ve Rahmetullah Tevhid Çocuk Ailesi 

Yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Batman'daydık, 
bu seferki yolculuğumuz Ege'nin incisi İzmir'el 

Eski adı "Smyrna" olan İzmir, Türkiye'nin en kalabalık üçüncü şehridir. 
Türkiye'nin en batısında bulunan İzmir Ege Denizi'ne kıyısı olan bir ilimizdir. 


İzmir köftesi 


İşte İzmir'in masanızı süsleyen, hem tadıyla hemde... 
görünümüyle sizi hayran bıra acak çeşitli içecek ve yiyecekleri 
-Sübye < “ ? og 
m. e 
-Keşkek Ğ TM 
-Kumru sandviç ç 
-Boyoz 
-İzmir köftesi 
-Pastiç 
-Alaçatı kurabiyesi 
-İzmir bombası 
-Samsades 


İzmir tarihi ve kültürel açısından çok zengin bir ilimiz. Tarihine 
baktığımız zaman birçok imparatorluğun izlerini taşımaktadır. 
İzmir'de 10 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kabul 
&) edilmiş 21 müze bulunmaktadır. Spor, mutfak ve fuarcılıkta öncü 
olan illerimizdendir. 
Bunların yanı sıra İzmir'e gittiğinizde görmeden gelmenizi 
istemediğim birkaç yeri saymak istiyorum. 

| Bunlardan bazıları; İzmir Saat Kulesi, Foça, Efes antik kenti trajan 

| | İ | çeşmesi, Abacıoğlu Han, Eski Smyrna ve dünya mirası olarak 


Bizlere nimetler veren Rabbimizi tefekkür etmeyi de 
unutmayalım arkadaşlar... 


| | bilinen Kadıifekale'yi aileniz ve arkadaşlarınızla ziyaret edebilirsiniz. 


Yazar: Ömür Çalışkan Çizer: Ela Elçi KAVGSSG Nİ TANIN 


İşte geldi on bir ayın sultanı, ayların en mübarek olanı, kulların dört gözle beklediği, Rahman'ınsa 
rahmetini sağanak sağanak indirdiği Ramazan ayı. 

Evlerdeki hazırlıklar tamamlanmış, hilalin de gözlemlenmesiyle Ramazan gelmişti artık. Yarın 
herkes oruçlu olacaktı. 


Annesinin, babasının ve hatta ablasının bile sahura kalkacağını bilen Yasir durur mu? Sıkı sıkı 
tembihledi tüm ev halkını. Bu sene o da oruç tutmaya başlayacaktı. Kararlıydı, olacaktı... 

Ilk sahuruna kalktı. Bol bol yedi, içti, şişirdi karnını. “Bu kadar yemekten sonra bir ay oruç 
tutsam acıkmam!" dedi. Güldürdü herkesi... 


Gün içinde saat ilerledikçe annesi orucun nasıl gittiğini sordu. Açlık hissetse de biliyordu ki 
mükğfatı boldu ve sadece Rabbinin katındaydı. Iyiyim dedi, sabretti. Okuldan gelince biraz uyudu, 
dinlendi. Resim çizdi, kitap okudu, ibadetlerini yaptı. Ve zamanın nasıl geçtiğini Fark etmedi bile. 
Sonra babası Salih Bey seslendi içerden,"Çocuklar! Hadi sofraya gelin. Ezanın okunmasına çok az 
kaldı. Duamızı yapalım."dedi. Başladılar duaya. Bizim komik Yasir duasını içinden yaptığını 
sanıyordu ama kaptırmıştı kendini, sürekli aynı şeyleri sesli sesli söylüyordu. 

“Allah'ım ne olur, sağanak sağanak yağmur yağdır. Bizi susuz bırakma, kimseyi susuz bırakma, 
çok çok yağmur yağsın!” dedi. 


Bu dua babasının dikkatini çekti. “Hayırdır oğlum, neden bu kadar çok istiyorsun yağmur 
yağmasını?” diye sordu. 


“Çünkü baba, bugün hocam dedi ki; Ramazan Allah'ın rahmetinin sağanak sağanak insanların 
üzerine yağdığı bir aydır. Ve ben biliyorum ki yağmur rahmettir. Bugün ise Ramazan'ın ilk 
günü olmasına rağmen buraya hiç yağmur yağmadı. Bence bu işte bir terslik olmalı, yoksa 
neden yağmur, yani rahmet yağmasın ki. Belki Rabbimiz daha çok dua etmemizi istiyordur 
diye düşündüm ve bol bol dua etmeye karar verdim." dedi. 


Babasını yine bir gülümseme aldı. Oğlunun bu kadar güzel bir ayrıntıya takılması aslında hoşuna 
gitmişti. 


“Evet oğlum, haklısın! Ama sen olayı biraz yanlış anlamışsın sanırım. Senin hocanın söylemek 
istediği aslında şu: Ramazan ayı rahmet ayıdır. Bizim Rabbimiz Ramazan ayı geldiğinde 
Rahmân ismiyle rahmet kapılarını açar, sonsuz merhametiyle dualarımızı kabul eder, bizleri 
affeder, günahlarımızı bağışlar, sonsuz rahmet olan cenneti kazanma imkânı sağlar. Anlaşılan 
sen bugün çok susadığın için susuzluğun değerini anlamışsın. Oradaki rahmetten kastın 
sadece yağmur olduğunu düşünmüşsün. Ama rahmet sadece yağmur demek değildir. Nefes 
almamız, yaşıyor olmamız, yiyeceklerimiz, içeceklerimiz, evimiz bunların hepsi birer 
rahmettir. 

Bunlar Rabbimizin bize Rahmân ismiyle verdiği nimetlerdir. Bize düşen ise tıpkı senin de 
yaptığın gibi bol bol dua etmek, iyi bir kul olmak, bu nimetleri vereni tanımak, O'na 
şükretmek, O'nu tevhid etmek, iman ve itaat üzere kalmak ve ahirette de mükâfatını sadece 
Allah'tan beklemektir.” diye ekledi. 


Gözü bu sefer de yemeklerde olan Yasir, “Şeeeyy babacığım evet çok haklısın, Yafilış 8, 
anlamışım, her zaman şükredeceğiz ve dua edeceğiz. Ama sanırım ezan okunmak üzere, 
Peygamberimiz de oruç açmakta acele edin, buyuruyor. Diyorum ki diğer nimetleri de 

yemeye başlasak mı, çok güzel görünüyorlar. Yiyelim de midemiz de rahmetine kavuşsun 

artık.” dedi. 


Yine güldürdü tüm aileyi. Huzur ve sohbetle iftarlarını yaptılar. 


"Oruçlu için iki sevinç vardır: 
Biri, orucu açtığı zamanki 
sevincidir. diğeri de Rabbine 
Kavuştuğu zamanki sevincidir' 
(Müslim, 7/57) 


© “Oruçlu bir Kimse unutarak yer ve 
içerse orucunu tamamlasın. Zira 
ona Allah yedirmiş ve içirmiştir. 

(Buhari, 1433, Müslim, 7755) 
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Yazar: İlknur Akın Çizer: Rana Güler 


Bir coşku sardı her yanımızı, 
Oruçla başladı sabahımız, 
Hem bereketli sahurlarımız, 
Hem muflu sofralarımız... 


Yine Ramazan geldi işte, 
Hazırlayalım yeni bir liste, 
Önce Rabbinden yardım iste, 
İbadet olsun en üstte, 


Coşkuyla geldi Ramazan, 
İçimizde huşu var 
hemen her ân, 
Hadi topla kendini, 
Seherde an Rabbini... 


Gez buraları diyar diyar 
Herkes Rabbe minnettar, 


a - | # 
Bak etrafında komşular, ayr i 
Ve hepsi nasıl da kanaatkâr. > 
Rabbe varır yolun sonu, 
Değiştirelim huyu SUYU, 


İnşa edelim bir iman yolu, 
Yaşayalım bu ayı dolu dolu. 


Her Kutucuk bir Kere kullanılacak çekilde harfteri ve 
sayıları eşteştiriyoruz.. Unutma her Kutudan bir kere 
geçme hakkın varl 


NBCNBAĞLAMACA 


bimize, Mü 

; NE 1 übarek Kadir gecesi, 

ralli Kabul olur tüm dualar, 
r di ik Geri çevrilmez hiçbiri, 
e . Kabuleder Yaradan. 

e / 

“yaş, Herkes sahuru bekler v | 

(67 Zayi olmaz emekler, Ör an yi 
(ftar saati olunca, Tl e Ma 


Bol bol okurum Kur'ân'ımı. 


Kitabın adı: Kalbim 
Yazarı: Gorinna Luyken 
Sayfa Sayısı: 86 
Yayınevi: Eksik Parça 


Bütün duygularımızı yaşadığımız kalbimizin durumu her 
zaman aynı mıdır? Kalbim bazen duyguların inip çıktığı 
bir kaydırak gibidir. Bazen de bir pencere gibidir. 
Kapanır ve kapanmış bir kalp yeniden açılabilir. Kalbim 
bazen de bir vazo gibidir, kimi zaman kırılır ama kırık 
şeyler sevgiyle onarılır. Kalbimizin halleri üzerine 
harika bir kitap. 


Sabah Oo—oOÖğe (İkindi Akçam o Yatsı Teravih o—|o Vitir 


CANE: a 
iz iz 


- Bayram gününden önce fıtır | 
sadakasını verdim i 


— BULMACA 


Resimlere göre kutucukları doldurup gizli kelimeyi bulabilir misin? 


k Bulmacayı çözüp, gizlenen 
kelimeyi bulabilir misin? 


Ayın Ayeli 


“Ey iman edenler! Sizden 
öncekilere oruç farz kılındığı gibi 
size de farz kılındı. Umulur ki 
sakınıp korunursunuz.” 
(2/Bakara, 183) 


Ayın Esması 


El-Kâkıt, El-Bâsit 
Dilediğini daraltan, 
dilediğine de genişleten 
Allah. 


| Ayın Sünneli 


Oruçluya iftar ettirmek 
günnettir. 
(Tirmizi, 807) 


İ Peygamber Duaları: 


“Rabbim! $fiç şüpbesiz bana mülk/yetki verdin ve bana 
rüya tabirini öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! $en 
dünyada da ahirette de benim velimsin/dostumsun! Benim 
canımı Müslim/şirki terk ederek tevbidle Allab'a yönelen 
bir kul olarak al ve beni salihler zümresine dâhil et.” 


(12/Yüsuj, 101) 


Yazar: Eda Toprak > 
Tasarım: Zehra Nur Alıcı 


Doğa olayları dünya var oldukça yaşanmıştır. 
Hatta Dünya üzerindeki kıtaların tamamının 
birleşik tek bir kıta olduğu ve zamanla doğa 
olayları nedeniyle birbirinden ayrıldığı ve 
bugünkü hâlini aldığı düşünülüyor. 


PAK PLATE 


Afrika kıtası ile Güney Amerika 


kıtasının ve Avustralya kıtası ile de 

Asya kıtasının birbirlerine yap boz 

parçası gibi uyduklarını fark ettin 
mi? 


AVUSturalya kıtası 


Depremler de yağmur, kar, 
volkan gibi bir doğa olayıdır. 
Mevsimler değişirken bulutların 
hareket ettiği gibi yer kürede 
bulunan 
Bu hareketlerin sonucunda yeryüzünde 
sallanma hissedilir ve yeryüzünde 
hissedilen bu sarsıntıya deprem denir. 
Dünyanın w bölgesinde zaman zaman > kürede cok farklıhorei 
eprem olur. MN 
görülebilir. 


EY , e le e e - 


Yer kabuğunun altında bulunan fay hatları 
hareket ederken bazen çarpışırlar. Çarpıştıkları 
noktada birbirleri üzerinden kayarlar ve büyük 
bir enerji açığa çıkar. 


Yeryüzü katmanları bazen yavaş bazen de güçlü hareket ederler. Bu hareketleri 
bazen hissederiz bazen de hissetmeyiz. 


Yerkabuğundaki fay hatları güçlü hareket 
ederse yeryüzünde güçlü sallanma meydana 
gelir. Yeryüzündeki canlıların ve binaların 
dengede kalması zorlaşır. İnsanlar dengesini 
kaybedip düşebilir veya binalar devrilebilir. 


Depremde insanların 
evlerinde ve eşyalarında hasar 
oluşmaması için güvenli 
bölgelere evler yapılmalı ve 
dayanıklı binalar inşa 
edilmelidir. Bina yapımında 
sağlam ve kaliteli malzemeler 
kullanılmalıdır. 


Bazı evlerin de çok küçük bir 


kısmı hasar görür. 
e 


g11 
disa 


Yer kabuğu hareket ettikçe açığa çıkan enerji sismograf tarafından 
kaydedilir. Bir bölgede fay hareketleri arttığında veya yer kabuğunda fazla 
miktarda enerji oluştuğunda deprem olabileceği tahmin edilir. 


Fay hareketleri ve 
enerjinin kağıda 
dökülmesi. 


Yer kabuğundaki faylar hareket 
ettikçe sismik aktivite oluşturur ve 
sismograf bu hareketlerin 
büyüklüğünü ölçer. 


Sismik 
hareketler 


-Acil durum çantası ağır 
olmamalı, kolay taşınabilir 
olmalıdır. 


-Su ve uzun süre 
bozulmadan kalabilecek 


yiyecekler p ; 
-İlk yardım ve pansuman -İhtiyaç ânında hızla 

malzemeleri ç ulaşılabilmelidir. 
-Çadır, uyku tulumu ve -İhtiyacın olabilecek kişisel 

“battal eşyalarını ekleyebilirsin. 


-Yiyecek, içecek ve pillerin 
son kullanma tarihleri sık sık 
kontrol edilmelidir. 
-Acil durum çantası mevsim 
şartlarına uygun 
hazırlanmalıdır. 


-El feneri ve yedek pil 
-Telefon için şarj aleti ve 
powerbank 
-Bir miktar para 
-Kalem, kâğıt ve harita 


Depremden önce ailece acil 
durum planı yapılmalı, evin 
neresinde buluşulacağı 
belirlenmelidir. 

Acil bir durumda ocak ve 
doğal gaz muhakkak 
kapatılmalıdır. 

Evin en güvenli yerlerini 
belirleyin ve acil bir durumda 
orada buluşun. 


Depremde oluşan sallanma nedeniyle 
evin içindeki eşyalar hareket eder. Zarar 
görmemek için eşyalar sabitlenmeli ve 
duvara monte edilmelidir. 


SABİT CİSİM 
DÜŞEN 
CİSİM 


uzaklaşın ve açık bir arazide 


t | ve 
Deprem ânında asansör veya 9 e” 
imi 
Sel m lam, . 


— EE Deprem ânında dışarıdaysanız 
üzerinize devrilebilecek şeylerden 
e, 


Deprem ânında bazen insanlar yaralanabilir. 
Yaralanan insanlara yardım edilmeli ve en kısa sürede 
hastaneye götürülmelidir. 


Acil bir durum 
olduğunda ilk yardım 

. eğitimi alan insanlar ve 
arama kurtarma ekipleri 
yaralıların tedavisinde ve 
hastaneye 
götürülmesinde görev alır. 


insanlar evlerinden kr zorunda 


kalabilir veya bazı binalar yıkılabilir. 


sağlam binalar 


binaların yerine 
yenileri yapılana 


eydana gelen zarar 


kte çalışarak onarılır. 


Deprem gibi büyük doğa olayları | 

yaşandığında herkes becerisi ve 

elindeki imkânlar doğrultusunda 
görev alır. 

Hep birlikte dayanışma içinde 

üstesinden gelinmeye çalışılır. 


Sen de Ecir Kapısı Arama Kurtarma Ekibinde yer almak veya depremi yaşayan 
insanların ihtiyaçları için yardımcı olmak ister misin? 


Li 


vi 


| 


Yazar: Eda Toprak Tasarım: Zehra Nur Alıcı 


Cİ Yumurtanın içindeki civciv 
ee ilk başlarda böyle görünür. © 
yavru civcivler 
büyür. Geliçimini tamamlar 


NN ve olgunlaşır. 


7 


Olgunlaşmak 
için tam 2 
güne ihtiyaç 
vardır. 
Yumurtaları sıcak 
tutmak için kuluçkaya 
yatarlar. Yavrularına 
zarar vermeden onları 
ısıtır, yumurtalardan 8 
civciv çıkana kadar 
kuluçkadan Hazır olduğunda 
kalkmazlar. yumurtayı kırar ve 
kabuğundan çıkar. 


1 
g7 Pei 


Yuvalarına gamandan Civcivler 
yumurtlarlar. yuvalar büyüdüğünde 
yaparlar. tavuk ve horozlara 


42 dönüşür. 


Tevhid ike birkenendir benim Alohn'ım! 
Emrine itaot edilen secde edin 
Vor oluşun sebebidir benim Allah'ım! 
> an kainozın, yarotanıdır. 

« İsteyene icabet edendir benim Allah'ım. 
Doğru yola iteren bağışlayandır. 


Gağrısına boyun eğilendir benim Alah'ım. 
YAĞA, 

O'nundur kayıtsız şarsız egemenlik. 

Gelol ve ikram sahibidir benim Alalım. 


— © Uğruna yaşanır ve ÖlÜNÜr. 
* Kainatın sahibidir benim Allahim. 
“Zehra. Şener 
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HİLEL KRİSVELİ YERPBLIM 
Yazar: Şule Seçkin Tasarım: Zehra Nur Alıcı 
Geçmişten günümüze bakıldığında Kristal denilince çok güzel görüntüter canlanır zihnimizde. Benim de öyle 
fakat şöyle bir gerçek var ki her mutfakta bulunan iki kristali Kimse bilmez. Evet, doğru duydun. 
Mutfağımızdoki iki Kristalle annelerimiz bize enfes yiyecekler hazırlar. Reki, bu kristallerin ne oluğunu 


öğrenmek ister misin? TUZ ve ŞEKER. 
Tuz ve şeker kristal hölde bulunan iki maddedir. 


kristalinin İ i © e kristalinin 
yakından e : lal © vw, 5 LA yakından 


görünüşü görünüşü 


Şekillere baksana me Kadar muhteşem yaratılmış, öyle 
değil mi? Her gün soframıza koyduğumuz besinterin 
tek bir tanesini bike böyle incelikte yaratan Rabbimize 
çok teşekkür ediyorum. Getelim deneyimizeceel Evet 
şimdi seninte bir kristal yapacağız. Hem de "RAMAZAN 
HİLALİ" şeklinde. Sobırsızlandığını duyar gibiyim. Haydi 
hemen malzemelere bakalım: 


Uyarı Boraks her ne kadar ev temizliğinde kullanılsa da onun diğer kimyasal maddeler gibi 
yutulması, solunması ve göze temas etmesi tehlikeli olacaktır. Bu sebeple deneyi bir yetişkin 
gözetiminde yapmak ve koruma gözlüğü takmak gerekir. 


© İpin uzunluğunu, şönil 
&/ kavanozun tabanına 
değmeyecek şekilde 
ayarla. 


Şönile 
RAMAZAN HİLALİ 


şekilini ver. 


Şekil verdiğin gönili 
li nil Kalemi ve bağladığın 
aleme bağla. gönili kavanozun 


go üstüne yerleştir. 


> 


Şimdi kelemi ve 
gönili çıkar. 
Kavanozun içine 
kaynamış sıcak 


su koy. 


5 Suyun içine iki 


kaşık boraks 


pd ekle ve karıştır. 


Şiradi 
ni in | Hareket ettirmeden bir gün bekle. 
daldır. 


PEKİİİ, BU DENEYDE NE OLDU? 

Boraks; içerisinde bor, sodyum ve 

oksijen olan bir maddedir. Boraksı 
sıcak suya attığımızda sıcak su boraks 


yi kristallerini çözdü ve bu sayede 
e boraks kristallerini suda görmedik. 
a — Suyun sıcaklığı azaldıkça çözünen 
ia moleküller tekrar kristallere dönüşüp 
oluştuğunu gönilin etrafında birikti. Harika bir hilal 
göreceksin. oluşturduk. 


ald 


de de 
a 
NO ga 
yoyu© 
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gres , vene ee Gİ 

Mi e 

a ço 


b arkındayım 


Yazar: Duru Çelebi Çizer: Ela Elçi 


Benim çok sevdiğim Zeynep adında bir kuzenim var. Başka şehirlerde yaşıyoruz. Her 
zaman görüşmek nasip olmuyor. Onu çok seviyorum. Beraber vakit geçirmek eğlenceli 
oluyor. Ama işte elden ne gelir, uzakta yaşayınca pek görüşemiyoruz. 


Yılın belli bir zamanı, meela tatillerde, birbirimizi 
görme fırgatımız oluyor. Tahmin edersin ki o 

gün geldiğinde baya bir 

heyecanlanıyorum. İngan sevdiği 

7 birine kavuşacaksa beklemek 
“© zor oluyor. Senin böyle özlediğin 
lx birileri var m? Benim özlediğim 

ve beklediğim biri daha var. 
Ramazan ay... 


İşte Ramazan ayı da böyle heyecanla 
beklediğim kıymetli bir arkadaş, kardeş 
gibi. Fark etmişsindir Ramazan 
gelmesine yakın herkes bir telaşla 
hazırlık yapmaya başlıyor. 
Vegela ben odama güeler 
yapıştırıyorum. Ramazan'da ne 
kadar Kur'ân okuyacağımı, 
teravihe giderken hangi giysiyi 
giyeceğimi, nasıl iyilikler 
yapabileceğimi planlıyorum. Ve 
annem iftarda kimleri evimi 
çağıracağımızın hazırlığını yapar. 
Evimizi dip köşe temizler ki | 45 
Ramazan'da daha çok Kur'ân okumaya 
zaman ayırabilein. Sizin evde hazırlıklar 
yapılıyor mu? 
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Ramazan geldiğindeki güzellikler de bambaşkadır. Hani kuzenlerle vakit geçirmek nasil 
daha fazla eğlenceliyse Ramazan ayı da geldiğinde onunla vakit geçirmek öyle daha güzel 
olur. Neler mi yapıyorum? Tabii ki oruç tutuyorum. İftar zamanı ailemle hep beraber günün 
ilk guyunu içmek muhteşem bir duygu. 


Ya teravihler... Müelimler hep beraber ayakta durup hep birlikte 
eğilerek secdeye gidiyor. Tıpkı bir gürü çiçeğin esen 
rüzgârla aynı yöne eğilmesi gibi. Hep beraber 
hareket ediyoruz. Hep beraber oldukça da çok 
daha kuwvetli oluyoruz. Bir çiçeği isteyen 

herkes hemen koparabilir. Ama bir tarla 0/ 
dolucu çiçeği hiç kimee bir ânda # 
koparamaz. İşte teravihlerde aynı 
böyle bir tarla dolusu çiçek gibiyiz. 


Senin Ramazan ayında 
sevdiğin geyler neler? 


Ramazan ayı biterken de sevdiğin arkadaşından, kuzeninden ayrılmış gibi oluyorsun. Hem 
beraber güzel vakit geçirdiğiniz için Allah'a hamdolsun diyoreun hem de onu uzun bir güre 
göremeyeceğin için üzülüyorgun. Ama olun tekrar görüşeceğiz, ingallah. Birbirini özlemek 
de güzel. İngan gevdiğini özler. Ramazan ayı geni çok seviyoruz. İnşallah tekrar 
görüşeceğiz. 

Arkadaşım, seni de gelecek sayıya kadar Allah'a emanet ediyorum. 

Teravihlerde görüşmek üzere, inşallah... 
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yeni bölümü 
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erişebilirsiniz. 


